NIEUWSBRIEF 49 Patiéntenkring
September 2024

Beste leden van de Patiéntenkring,
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderdelen:
1. Vertrek Pauli van Engelen
2. Lezing ‘De andere kant van euthanasie’ 05-10-2024 (2°¢ aankondiging)
3. Workshop ‘Beelden, verbeelding en verbinding’ 16-11-2014 (2¢ aankondiging)
4. Oproep Satellietgroep Activiteiten
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1. Pauli van Engelen vertrekt uit de huisartsenpraktijk

Na vele jaren verbonden te zijn geweest aan het Therapeuticum en daarna aan de
huisartsenpraktijk Noorderhaven, heeft Pauli per 1 september j.I. haar dienstverband
beéindigd. Dat spijt ons bijzonder.

Er wordt begin oktober in kleine kring afscheid van haar genomen. Wie het jammer vindt haar
niet meer te spreken kan via leden@patientenkringlemminkainen.nl een bericht, een
herinnering of een wens met haar delen.

Wij zorgen er dan voor dat alles bij haar terecht komt.

Bestuur Patiéntenkring
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2. Lezing ‘De andere kant van euthanasie’

Inleiding en gesprek door Thom Kloes
De andere kant van euthanasie
Maakt het uit hoe je sterft?

Thom Kloes gaat in op de psychische en spirituele kant bij het voorbereiden op de dood, de
keuze van hoe je sterft en de invloed die je (daarmee) hebt op wat je doormaakt na het
sterven. Bekeken vanuit antroposofische gezichtspunten en te volgen vanuit ieders
persoonlijke mensbeeld.

Datum: 5 oktober 2024 van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats: Noorderhaven 32
Kosten: leden van de Patiéntenkring gratis; niet-leden €10

We hebben inmiddels behoorlijk wat aanmeldingen, maar er is nog plek voor een aantal.
Op te geven bij: Anita Willems anita.willems@hotmail.com
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3. Workshop ‘Beelden, verbeelding en verbinding’

‘De mens kan alleen begrepen worden door een kunstzinnige blik’
Rudolf Steiner in de voordracht Pedagogiek en Kunst (1923)

Een raadselachtige én intrigerende opmerking.
Wat bedoelt Steiner met een kunstzinnige blik?
Kunnen wij die zelf ook verwerven of oefenen?

In deze workshop gaan we kort in op: wat is kunst, wat kun je verstaan onder een
kunstzinnige blik en op welke manieren kun je die oefenen?

We gaan concreet aan de slag met waarnemen en inleven. We doen dit aan de hand van een
plant of bloem uit het seizoen. En we gaan verbeelden: voor een kunstzinnige blik heb je ook
je eigen creativiteit nodig. We laten onze ervaringen uitmonden in een gedicht.

Niet terugschrikken, ik help je op weg, maar wie wil mag ook een tekening maken.
Door dit proces proberen we oog te krijgen voor het wezenlijke achter de verschijningsvorm.
Tot slot kijken we naar: wat doet (deze manier van) waarnemen met je gezondheid?

De workshop wordt gegeven door Lilian Schrijvers.
Lilian is 35 jaar werkzaam geweest als Remedial teacher en intern begeleider aan Widar Vrijeschool
Groningen.
Sinds haar pensioen is ze betrokken bij het Atelier voor Opvoedkunst, Assen (organisatie en docent) en
bij Het Vrijeschoolkompas (website voor beginnende vrijeschoolleraren).

Datum: 16 november 2024 van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats: Noorderhaven 32
Kosten: leden van de Patiéntenkring gratis; niet-leden €10

We verwachten veel belangstelling, het verzoek is om tijdig op te geven bij:
Leni van Noord info@deontluikenderoos.nl
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4. Oproep Satellietgroep Activiteiten

De groep die deze mooie activiteiten voorbereidt bestaat momenteel uit slechts twee leden.
Zij zien zich graag gesteund door een derde lid, maar het ook fijn om in contact te komen met
mensen die zo nu en dan hand en spandiensten willen verrichten. Denk daarbij aan de zaal
klaarmaken of koffie en thee zetten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: anita.willems@hotmail.com
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